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Allen staan terwijl Gerrit wordt binnengedragen 
 
Welkom, bemoediging en groet 
 
We zingen lied 218 uit de evangelische liedbundel 
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Gebed om Gods aanwezigheid 
 
Dierbare herinneringen 
 
We lezen: Spreuken 17:22 
 



Vrolijke gedachten houden je gezond, maar sombere 
gedachten maken je ziek. 
Met andere woorden; Kop op, aaj den loat hangn ziej 
allene de groond en nieet de leu um oe hen. 
 
We zingen lied 184  uit de evangelische liedbundel 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 



 
Lezing psalm 71: 14 – 23 
 
14Ik blijf naar U uitzien, altijd, U lof brengen, meer en 
meer. 
15Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, 
van uw reddende daden, dag aan dag, 
hun aantal kan ik niet tellen. 
16Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God, 
de rechtvaardigheid roemen van U alleen. 
17God, U onderwees mij van jongs af aan, 
en steeds nog vertel ik uw wonderen. 
18Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, 
zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, 
kan verhalen van de macht van uw arm. 
19Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, 
U hebt grootse daden verricht. 
God, wie is aan U gelijk? 
20U hebt mij doen zien veel ellende en nood – 
laat mij nu herleven, laat mij herrijzen 
uit de diepten van de aarde. 
21Verhoog mij in aanzien, 
omgeef mij met uw troost. 
22Dan zal ik U loven bij het spel op de harp, 
U en uw trouw, mijn God. 
Ik zal voor U zingen bij de lier, 
Heilige van Israël. 
23Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor U zing, 
ik zal jubelen omdat U mij hebt verlost. 



We luisteren naar muziek:   
U bent mijn schuilplaats Heer, opwekking 176 
 
You are my hidingplace  
You always fill my heart  
with songs of deliverance whenever 
 I am afraid I will trust in you  
I will trust in you Let the weak say  
I am strong in the strength of the Lord  
 
U bent mijn schuilplaats, Heer  
U vult mijn hart steeds weer,  
met een verlossingslied  
En telkens als ik angstig ben,  
steun ik op U. Ik vertrouw op U.  
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer  
 
Overdenking 
 
We zingen lied 608 
 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der 
schepping vol water, maar dicht. 
De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 



De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed. 
Die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
Dode, dode, sta op, 
Het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons horen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond 
en wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 
Persoonlijke herinnering 



 
De naam van Gerrit wordt opgetekend in het 
gedachtenisboek 
 
Dank en voorbede 
 
Slotlied 416 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Jou nabij op al je wegen 
Met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met god en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
Bij gevaar, in bange tijden, 
Over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Tot wij weer elkaar ontmoeten, 
In zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen    
 



Bij het uitdragen luisteren we naar muziek: 
Welkom thuis. 
 
Soms voel ik een diep verlangen 
naar een wereld zonder pijn,  
naar een wereld zonder zorgen.  
Wat zal dat een zegen zijn.  
 
Soms verlang ik naar de hemel 
bij de koning van ’t heelal,  
waar de rouw zal zijn verdwenen  
en geen traan meer vallen zal.  
 
Op een dag zal het gebeuren  
dat de tijd ten einde is,  
Jezus weerkomt op de wolken,  
licht vervult de duisternis.  
 
Dan mag ik gaan door de poorten  
van het nieuw Jeruzalem, 
lopen door de gouden straten 
hand in hand met hem.  
 
Jezus brengt mij naar zijn Vader  
die met open armen wacht.  
Welkom thuis mijn lieve kind!  
Ook voor jou is het volbracht.  
 
Welkom thuis, welkom thuis! 
 


